
Brussel – Lijdensweek 

 

Vanaf de vroege ochtend tot de avond 

Gedompeld in de beelden vol van leed 

Gruwel en terreur, doden en gewonden 

Brussel treurt in onmacht – Brussel weent 

 

Eerst was het Parijs, nu is het Brussel 

Wanneer is het de beurt aan Amsterdam 

Hoe is het met ons plekje aan de Amstel 

Verdrinken wij in haat, terreur en angst ? 

 

Ik was in Amsterdam op deze avond 

Verbonden met een kerk daar op de markt 

Wij bidden, roepen, smeken: Onze Vader 

Geef Vrede Heer, zie naar ons bange hart 

 

Ons bange hart, wij weten er geen raad mee 

Zend U aan ons Uw licht en waarheid neer 

Doe recht mijn God, waar wij het niet meer weten 

In angsten en terreur geef vrede Heer 

 

Henny 22 maart 2016, Vesper Noorderkerk Amsterdam, Psalm 43 
 
 


